
‘ Samen aan tafel ’ Anno 1973 
…een avond vol herinneringen uit vervlogen tijden… 

Zaterdag 28 februari 2015 

19.00 uur 

 

Zo beginnen we met een heerlijk, nostalgisch menu die we nog enkel kennen van de 

sfeervolle familie- en communiefeesten van weleer… 

Kir 

Garnaalcoctail op grootmoeders wijze 

Kervelroomsoep met balletjes 

Ossentong in madeirasaus met kroketjes 

( of voor zij die met gesloten ogen 

de neus optrekken bij tong : ‘Bouletten’ in tomatensaus’ ) 

Dame Blanche 

Na dit retro-feestmaal blijven we in de sfeer van de jaren 70 

en maken we de dansvloer vrij voor o.a. : 

- alomgekende volksdansen… (‘Bal in de straat’,‘Dubbele Klappolka’,…) 
 

- plezante groepsdansen… (‘Chachacha’, ‘De Zorba’, ‘Watutsi’, ‘Scottisch’…) 
 

- en stijlvolle salondansen… (‘Quickstep’, ‘Valse Lente’, ‘Tango’…) 
 

Wil je nog ‘ns een jeugdherinnering herbeleven ? 
 

Of goesting om zo’n goeie 40 jaar terug te keren naar de jeugdjaren van je ouders ? 
 

Schrijf je dan in voor slechts 19 euro per persoon ! (niet-leden 22 euro). 

Dit kan tot ten laatste zondag 22 februari 2015, bij 

Jean-Michel, Zandvoordedorpstraat 35  of   

Eddy, Zwanenlaan 51 of  Guido, Klimoplaan 20 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

‘Samen aan tafel’ Anno 1973 
Zaterdag 28 februari 2015 om 19 uur 

Naam : …………………………………….. 

schrijft zich in met : …… (aantal) leden  x 19 euro = ……………euro 

    …… (aantal) niet-leden x 22 euro = ……………euro 

en stopt hierbij de gepaste eurootjes voor een totaal van = ……………euro 

Menukeuze :  …… (aantal) Ossentong in madeirasaus 

    …… (aantal) ‘Bouletten’ in tomatensaus 


