
 

 

 

 

 

 

Een familie-uitstap voor jong en oud in de vroege uren!  
 

Wanneer ? Zondag 3 mei 2015 
 

Waar ? De Blankaart te Woumen  
 

Vertrek ? om 5.15 u stipt ! aan de kerk 

(carpooling) 

Terug thuis ? tegen eind de voormiddag 
 

Wat neem je mee ? -  laarzen of waterdichte schoenen 

- eventueel regenkledij 

- verrekijker… 

Wat brengen wij mee ?  een natuurgids, een ontbijt, een aangename sfeer   
 

Kostprijs ?   Volwassenen : € 10 (leden) -  € 12  (niet-leden) 

Kinderen : € 8 

De Blankaart ligt op het laagste punt van de 

IJzervallei. De eeuwenlange turfontginning 

liet hier zijn sporen na. Niet alleen de grote 

vijver is door mensen uitgegraven, maar ook 

vele watergangen en laaggelegen graslanden. 

De Blankaart, van oudsher een moerassig 

gebied, vormt bij hevig regenweer een 

waterbuffer voor de traag stromende 

IJzer. De overstroombare hooi- en 

graslanden worden samen met plaatselijke 

landbouwers beheerd en zijn het hele jaar 

door een uitgelezen plek voor duizenden 

weide-, riet- en watervogels. 

Inschrijven ten laatste op 26 april bij : 
Joeri  (Molenhoekstraat 65 ) Eddy  (Zwanenlaan 51) –  

                 Jean Michel  (Zandvoordedorpstraat 35), Filip  (Molenhoekstr. 13)  
 

 

Naam : …………………………………………………  ……………………………………… 
 

schrijft zich in voor de natuurtocht met …… personen 
 

en betaalt ……… x € 10 / € 12 = ………… € (volwassen leden / niet-leden) 

……… x € 8        = ………… € (kinderen) 
 

     Totaal = ………… euro 

 


