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Beste leden, 

Met kwb Zandvoorde organiseren wij een reis naar Tirol in Oostenrijk. 

We vertrekken op zaterdag 23 mei (Pinksterweekend) en bij leven en welzijn zijn we terug 

thuis op zaterdag 30 mei (daags voor de eerste communie op Zandvoorde). 

Wat mag je van de reis verwachten?  

- We verplaatsen ons met eigen vervoer ( carpooling), dit heeft als voordeel dat het 

prijskaartje stukken lager komt en dat we ter plaatse mobieler zijn. 

- We verblijven in hotel “ Alpenblick” in Tobadill op basis van half pension. Alle 

kamers hebben douche en toilet. 

- De eigenaars zijn beiden Nederlandstalig ( het zijn Vlamingen)……dit heeft veel 

voordelen……… 

-  Het wordt een week van ontspannen, wandelen, een bezoekje hier een uitstapje 

daar……… 

Dagelijks doen we wel hier of daar een wandeling, wel beperkt in aantal 

kilometers, wie echter meer wenst (lees: meer klimmen, meer kilometers, meer 

….. geen probleem, alles kan …….) 

Doch, je kunt deze week niet vergelijken met een kwb kamp. We hebben een 

eenvoudig programma en niemand is verplicht om dit te volgen, je bent vrij. 

Daar het hotel beperkt is in kamers is vroegtijdig reserveren een noodzakelijk kwaad, 

vandaar deze vroegtijdige folder! 

Om alles duidelijker te maken organiseren we een infoavond over de reis. 

Op vrijdag 14 november nodigen  we iedereen die maar een beetje geïnteresseerd is uit op 

de infoavond. Deze gaat door in de parochiezaal om 20.00 uur.  

Ben je geïnteresseerd maar je kunt die bewuste avond niet aanwezig zijn neem dan contact 

op met Eddy en/of Marie Jeanne: 

- Mail: eddyfreddy@belgacom.net 

- Gsm: 0476/311351 

- Tel.: 059/265200 

- Of een bezoekje: zwanenlaan 51 

Hopend jullie in grote getale te mogen verwelkomen op onze  

infoavond……. 

Groetjes, 

 Marie Jeanne en Eddy  
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